
 

Unit 1: MY HOBBIES 

( NHỮNG SỞ THÍCH CỦA TÔI) 

 

I. VOCABULARY 

- arranging flowers /əˈreɪndʒɪŋ, ˈflaʊə$ -ər/(n): việc cắm hoa  

- bird- watching  /ˈbɜːdwɒtʃɪŋ/ (n): quan sát chim chóc 

-carve /kɑːv/(v): chạm, khắc 

→ carved /kɑːvd/ (a): được chạm khắc 

     Ex. Carved eggshells (n): những vỏ trứng được chạm khắc 

- fragile /ˈfrædʒaɪl/ (a): easily broken or damaged: dễ vỡ 

  → Be careful with this vase because it’s very fragile. 

- ice- skating /ˈaɪs skeɪtɪŋ/(n): trượt băng 

→ They are going ice-skating: Họ đang trượt băng 

- horse-riding /ˈhɔːs raɪdɪŋ/ (n) cưỡi ngựa 

→ She is doing horse-riding: Cô ấy đang cưỡi ngựa 

- making models /ˈmeɪkɪŋ, ˈmɒdlz/ (n): làm những mô hình 

- strange /streɪndʒ/ (a) = weird /wɪəd/(a): kì lạ 

- unique /juˈniːk/(a): độc đáo 

- unusual /ʌnˈjuːʒuəl/ (a): khác thường, bất thường >< usual (a): bình thường 

II. IDIOMS/ EXPRESSIONS 

-  a piece of cake = very easy to do sth: dễ ợt 

→ According to him, this project is a piece of cake: Theo anh ta thì dự án này rất dễ thực 

hiện. 

- take up sth/ doing sth: tiếp tục 

- do gardening /duːˈɡɑːdnɪŋ/ (v): làm vườn 

- hang out with friends: ra ngoài với bạn 

- chat with s.o : tán gẫu với ai đó 

 

THE END 
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